TRIP NEWCASTLE RC 't GOOQI

Over iedere trip worden verhalen verteld waarin de positieve en minder positieve
voorvallen gekleurd zijn door de verteller. Ook bij deze trip naar Newcastle staat dit te
gebeuren en is waarschijnlijk al gebeurd omdat vervelende incidenten nu eenmaal snel
bekend raken. Vandaar het onderstaande verhaal vertelt door wat oudere trip-gangers.

De trip is op donderdagmiddag onder een stralende hemel en nog stralender familieleden
en/of partners gestart. 21 Gooiers zijn goed gemutst de bus ingestapt. Ondanks het feit dat
er geen bier aan boord was, dat de bus bij Rotterdam in de file stond bleef de stemming
voortreffelijk. Om ongeveer zes uur scheepten de Gooiers zich in.

Gebukt onder de bagage zijn de hutten (lees ligbatterijen) opgezocht en kon de bagage
gedumpt worden. Daarna is het schip verkend en bleek dat er een stock-car/trial team uit
Noord Qost Nederland aan boord was. Na de bezichtigingen van het schip, troffen de
Gooiers zich aan de bar waar een biertje is gedronken. Zo tussen half acht en acht uur is
het restaurant opgezocht, waar in kleinere en grotere groepjes tot ongeveer tien uur is
getafeld. Na het diner zijn sommige richting bar en andere richting speelautomaten en/of
roulette tafel gegaan. De stemming is meer dan voortreffelik en veel Gooiers zijn bij elkaar
om van de gesprekken, de muziek, het dansen en spelen te genieten. Alle voortekenen van
een goede trip............ maar dan slaat het noodlot foe.

Tussen elf en half twaalf vinden er rond de bar ontmoetingen plaats met de leden van dat
team uit Noord Oost Nederland. Tijldens die ontmoetingen gedragen deze lieden zich zo
dat er spanning gaat ontstaan. Gooiers reageren nauwelijks op hun provocerende gedrag
en geven verbaal aan dat zij er niet van gediend zijn. Het lukt enige malen om op deze
wijze geen ruzie te krijgen maar zodals zo vaak is een onbenullig incident de aanleiding tot
fysiek geweld van hun zijde.

Enkele keren wordt de leden van het racing team gevraagd of zij een lege stoel willen
afstaan, maar keer op keer weigeren zij dat. Een, laat de bar binnenslenterende, Gooier
gaat niets vermoedend op die lege stoel zitten, hetgeen een uitbarsting van geweld tot
gevolg heeft. Zonder waarschuwing krijgt een, van een biertje genietende, Sven een
keiharde vuistslag in zijn gezicht. Het handgemeen dat daarop volgt resulteert in een aan
het gezicht zwaar gewonde Sven die op de grond ligt en een nog op de been zijnde Pim
met een gebroken neusbeen.

In overleg met de scheepsofficieren worden Sven en Pim naar de ziekenboeg gebracht.
Pim kon na eerste hulp naar zijn hut terugkeren maar Sven moet blijven. Bijgestaan door
enkele Gooiers brengt hij daar de nacht door.



